
Seminar Weekend

Gemeente als gezin

25 mei
11.30

Familiedienst met Marcel en Lydia Zimmer
13:00 

Gezellige afsluiting met koffie en fris

24 mei
09:30 

3e Seminar: De goed-genoeg-ouder
10.20 

Vragen stellen vanuit het publiek
10:30 
Pauze
11:00

4e Seminar: Bijbellezen en gezin van baby tot tiener
11:50 

Vragen stellen vanuit het publiek
12:00

Gebedsmoment en voorbede
12:15

Afsluiting met zang
20:15

Avondtheater 
22:00

Afsluiting met drankje

23 mei
19:00 

Welkom en samen zingen
19.30 

1e Seminar: Gezin, relaties en huwelijk 
20:20 

Vragen stellen vanuit het publiek
20.30 
Pauze
21:00

2e Seminar: Rust en stilte met God in een druk gezin
21:50

Vragen stellen vanuit het publiek
21:00

Gebedsmoment en voorbede
21:15

Slotlied 

1e Seminair
Gezin, Relaties en Huwelijk

Huwelijken en relaties staan onder druk 
van buitenaf en door wederzijdse

verwachtingen. Het is niet gemakkelijk
om verbinding te houden op hartsniveau.

We kijken vanuit de Bijbel en de
wetenschap naar de verschillen tussen

man en vrouw. Daarnaast leggen we een
verband met de rol van beide in hun

onderlinge relatie. 
2e Seminair

Rust en stilte met God in een druk
gezin.

In deze gehaaste wereld is het soms
zoeken naar rust. Je wilt de stilte wel

opzoeken, maar zodra je uit je werk komt,
wacht daar je gezin. 

We zullen Bijbelse en praktische
oplossingen bespreken die je helpen om
daadwerkelijk te onthaasten en tot rust 

te komen.

3e Seminair
De goed-genoeg-ouder

Als gelovige ouder wil je graag het geloof
in Jezus overdragen op je kinderen. Je wilt
niets liever dan dat jouw kinderen Jezus
omarmen als redder en verlosser in hun

leven.
Maar hoe doe je dat? Waar begin je? Hoe
zorg je ervoor dat het geen sleur wordt?
Concrete handvatten met uitdagingen

voor morgen!
4e Seminair

Bijbellezen en gezin van baby tot
tiener.

De Bijbel is een boek met veel verhalen,
gedichten en wijsheden. Maar vooral het

boek van een levende God. Hoe kun je
jouw kind vertrouwd laten raken met de
Bijbel? Hoe kunnen ze God beter leren
kennen door woorden van de Bijbel. In

deze workshop krijg je antwoordt en tips
op bovenstaande vragen. 

Theater
Christiaan weet op een indrukwekkende
wijze een ingrijpende gebeurtenis in het

leven om te zetten in een energiek verhaal
vol humor en herkenning voor iedere

bezoeker. 
Het leven zit vol verwachtingen; of het nu

gaat om relaties, gezin of gezondheid.
Maar wat als je afscheid moet nemen van

een verwachting?

 

Familiedienst
Samen sluiten we het weekend feestelijk
af met Marcel en Lydia Zimmer. Zingen,

lachen en gek doen met je gezin. 

We zingen bekende en nieuwe liederen
voor jong en oud, afgewisseld met

sketches en een korte overdenking.


